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Mevrouw Blok was een vrouw uit Rotterdam. Ze was heel
vriendelijk en liep graag buiten. Ze woonde samen met haar
man: meneer Blok. Hij was een terughoudende man die vaak
boos keek.

Het was een zonnige dag, de lucht was helder en blauw en
het was een beetje koel toen mevrouw Blok wakker werd.
‘Mijn moeder komt vandaag op bezoek,’ zei ze.

Haar man werd ook net wakker en keek verbaasd.

‘Je moeder komt vandaag op bezoek?’ zei hij.

OJaaaa! Ik ga een speciaal gerecht maken voor haar,’ zei ze.
Ze stapte uit bed en liep naar de keuken. Ze opende de

koelkast en zag dat de benodigde ingrediénten er niet waren.

Ze liep langzaam naar de woonkamer. Er stond een tafel en
op de tafel lag een notitieboek en een pen. Ze schreef alle
ingrediénten op en liep terug naar de slaapkamer. Ze zei
tegen haar man dat ze naar de supermarkt moesten.

Haar man keek verdrietig.

Mevrouw Blok zag het en vroeg: ‘Waarom kijk je zo
verdrietig? Is er iets?’

‘Nee, laten we snel naar de markt gaan,’ zei hij.

Mevrouw Blok hielp haar man uit bed stappen en zette
hem in zijn scootmobiel. Meneer Blok was niet in staat om
zelfstandig te lopen.
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Mevrouw en meneer Blok trokken hun jassen aan en gingen
naar de markt. Die kwam langzaam in zicht. Ze konden

de verkopers en hun verse vruchten zien. Ze konden de
verkopers ook horen roepen. Het was er druk. Auto’s,
verkopers, fietsers, voetgangers.

Plots drong het tot mevrouw Blok door. ‘Ze komt niet!’
‘Nee,’” zei haar man.

Haar moeder was al jaren dood.

Mevrouw Blok was 83 jaar oud. Ze leed aan de ziekte van
Alzheimer. Ze vergat heel vaak en soms vergat ze dat haar
moeder dood was.

PASSIONATE

BULKBLEK

ROTTERDAM

KRACHT
=
Z

DE
VAN



