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Lichtgevende, hoge gebouwen. Het water is stil en de wolken
zijn bijna weg. De zon gaat zo onder en ik voel de koude lucht al
tegen mijn wangen aan. lk hoop maar dat het snel donker wordt
zodat niemand mij kan zien en ik alleen ben. Ik houd van zulke
momenten, omdat ik dan rustig na kan denken. Het lijkt alsof
de hele wereld me aankijkt terwijl het buiten erg stil is. De stilte
doet me denken aan vijf jaar terug.

In het verleden is er veel gebeurd waar ik spijt van heb. lk
ben met de verkeerde mensen omgegaan en wilde veel geld
verdienen. In Katendrecht heb ik jarenlang gedacht dat de
dealers met wie ik omging te vertrouwen waren. Ze waren ook
mijn beste vrienden. |k deed wat er van me werd gevraagd. Op
een gegeven moment had ik het te druk en kon ik bepaalde
afspraken niet nakomen. Sommige pakketjes kon ik niet leveren
en ik wist dat daar consequenties aan vastzaten.

Ik kwam aan bij onze loods. Normaal was het redelijk vol,
maar deze keer was er niemand. |k liep door de ingang en
kwam aan in de grote kamer. Plotseling sprong er iemand
met een bivakmuts op mij en richtte een gemaskerde man
een geweer op mij. Terwijl ik op de grond lag, riep hij: ‘Geef
me alle pakketjes die je hebt bewaard!’ Ik zei dat ik alle late
pakketjes had teruggeven. Toen ze dit hoorden, leek het alsof
ze overschakelden op plan B. Ze wisten blijkbaar dat ik een
hele stapel geld in mijn binnenzak had en pakten alles van me
af. Aangezien ik voorbereid was op dit soort momenten, kon ik
ingrijpen. Ik pakte de man die op mij lag, draaide hem om en
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duwde hem tegen de man met het geweer. Vervolgens pakte
ik zijn geweer en richtte het op hen allebei. Ik dwong ze om de
maskers af te doen. Toen ze dat hadden gedaan, kon ik mijn
ogen niet geloven. Mijn twee beste vrienden stonden voor me.
Ze toonden geen emoties en het leek alsof ze het geen ene moer
kon schelen. Ik gooide het geweer tegen de muur en rende weg.
Blijkbaar was geld belangrijker dan vriendschap.

Vanaf die dag wilde ik nooit meer iets te maken hebben met
de onderwereld. lk heb mij gedistantieerd van alles en geen
contact meer opgenomen.
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Voor iedereen op deze aarde geldt: het leven gaat door. Je

kunt niet stil blijven staan, omdat je jezelf anders niet zult
ontwikkelen. Het gaat allemaal zo snel. Voordat je het weet is
alles weg en weet niemand meer wie je bent. Soms vraag ik me
gewoon af waarom dingen zo snel gaan. We zien zoveel dingen
dat we het heldere er niet meer uit kunnen halen. We denken
niet na over waarom we bepaalde dingen doen. Waarom we
leven op deze planeet en of de dingen die we doen wel enig nut
hebben. Wat ik wel weet is dat je stapelgek kunt worden van
geld. ledereen denkt aan rijk worden. Wanneer ben je eigenlijk
rijk? Sommigen zeggen dat als je veel geld hebt, dat je dan rijk
bent. Maar wat als geld niet bestond? Zou je dan nooit meer rijk
kunnen zijn?
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